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THƯ MỤC VỤ NĂM MỚI 2025 

 

CÙNG NHAU TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG  

 

✠Lời mở đầu 

  Năm Thánh 2025 được khai mạc với chủ đề “ Hy Vọng”. Năm Thánh này là thời điểm quan 

trọng để Giáo Hội làm chứng về hy vọng cho thế giới. Trước thực trạng nhiều người đang dần 

mất đi hy vọng trong thế giới hiện đại đầy hỗn loạn, ĐGH Phanxico trích dẫn lời của Thánh Phao 

lô “ Hy Vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5) ; Ngài kêu gọi tất cả các Ki-tô hữu củng cố niềm 

tin và hy vọng của chình mình , đồng thời trở thành những người hành hương làm chứng về hy 

vọng cho mọi người xung quanh. 

  Trong thư mục vụ đầu năm ngoái, tôi đã tìm kiếm hình ảnh Giáo hội hiệp hành qua dụ ngôn 

người Samari nhân hậu (Lc 10:25-37) để nhấn mạnh các yếu tố “Con đường” và “Quán trọ” làm 

điểm khởi đầu cho sứ mạng truyền giáo. Tôi nghĩ rằng Giáo Hội hiệp hành không phải là một 

Giáo Hội khép kín đối với thế giới; thay vào đó để cùng bước đi với thế giới, Giáo Hội đối diện 

với thực tại trong việc gặp gỡ và đối thoại với mọi người của thời đại này. 

  Trong thư mục vụ đầu năm nay, đáp lại lời kêu gọi của ĐGH Phanxico cho năm Thánh, tôi đã 

suy ngẫm về việc mỗi người chúng ta nên chia sẻ hy vọng với ai, ở đâu, dựa trên thực trạng của 

“con đường” và “quán trọ” ở Nhật Bản và trên thế giới. Dù chỉ có thể đề cập đến chủ đề đã được 

giới hạn, nhưng tôi hy vọng tất cả các anh chị em trong Giáo Phận Kyoto sẽ có được gợi ý để trở 

thành “những người hành hương của hy vọng” và tiếp tục hành trình cùng với Đức Giê su Ki tô 

là “Cửa ơn cứu độ”. 

 

1. Đức Ki tô : Mỏ Neo Của Hy Vọng ⚓ 

 Trong nhiều Tôn giáo khác, hy vọng là yếu tố quan trọng giúp tín hữu giữ vững tinh thần hướng 

về phía trước trong lúc gian truân và đặt niềm tin vào tương lai. Mặt khác, Hy vọng trong Ki tô 

giáo có ý nghĩa là sự tin cậy vào Thiên Chúa, Đấng đã hứa ban sự sống đời đời nhờ cuộc khổ nạn 

và phục sinh của Đức Giê su Ki tô. Chúng ta mong chờ lịch sử cứu độ hoàn tất và nước Chúa trị 

đến khi trên toàn cõi đất này hòa bình và công lý được thực hiện. Chính vì có niềm hy vọng này 

mà chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Niềm hy vọng trong Ki tô 

giáo không chỉ là chỗ dựa trong cuộc sống hiện tại mà còn cho ta niềm tin vững chắc vào tương 

lai. Trong Năm Thánh 2025, ĐGH Phanxico đã chỉ ra: Đức Ki tô chính là “mỏ neo của tâm 

hồn”(Hr6,19). Đức Ki tô ban hy vọng cho chúng ta dẫu là trong phong ba bão táp của cuộc sống 

thì vẫn không lay chuyển như cái neo giữ an định cho con thuyền của chúng ta. 

 Hơn nữa, hy vọng là một trong ba nhân đức đối thần cùng với đức tin và đức mến 

(1Cr13,13;1Tx1,3). Thánh Tôma Aquinô cũng có cái nhìn sâu sắc về các nhân đức đối thần: “Đức 

tin khởi đầu mối tương quan với Thiên Chúa, Hy vọng duy trì mối tương quan đó , Đức mến làm 

hoàn thiện nó” (tham khảo sách Tổng quan thần học). Với trình tự này, cho thấy hy vọng phát 

sinh từ đức tin, đức mến phát sinh từ hy vọng. Trong năm thánh này, chúng ta hãy lan tỏa ánh 
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sáng của hy vọng cho thế giới xung quanh bằng việc thực thi đức mến được phát sinh từ hy vọng. 

 

2. 80 Năm Sau Thế Chiến Thứ II, Hướng Đến Một Thế Giới Không Vũ Khí Hạt Nhân 

Năm nay đánh dấu 80 năm kết thúc Thế Chiến II, là thời điểm đặc biệt để cầu nguyện cho việc 

thực hiện một thế giới hòa bình không còn vũ khí hạt nhân. Trong chuyến đến thăm Nhật Bản vào 

năm 2019, ĐGH Phanxicô đã kêu gọi tại Nagasaki về một thế giới không còn vũ khí hạt nhân và 

tại Hiroshima về việc sử dụng và sở hữu vũ khí hạt nhân là trái đạo đức. Ngài nhấn mạnh rằng 

việc sở hữu vũ khí hạt nhân đi ngược lại mục tiêu duy trì hòa bình và việc gia tăng cuộc chạy đua 

vũ trang gây lãng phí tài nguyên. 

Hội đồng Giám Mục Nhật Bản đang ủng hộ Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân. Là quốc gia đã trải 

qua những đau thương và phá hoại do vũ khí hạt nhân gây ra, Nhật Bản cần khiêm tốn học hỏi từ 

những sai lầm trong quá khứ và nỗ lực để không lặp lại. Chúng ta hãy nhận lấy ân sủng đặc biệt 

của năm Thánh, quyết tâm chấm dứt xung đột và chiến tranh trên thế giới, hướng đến một thế 

giới không có vũ khí hạt nhân, bảo vệ hòa bình thế giới và phẩm giá con người. 

3. Viện Trợ Người Tị Nạn Từ Ukraine 

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, Nhật Bản đã tiếp nhận 2718 người tị nạn Ukraine 

(tính đến tháng 12 năm 2023) và có 1.984 người vẫn đang cư trú tại đây vào tháng 10 năm 2024 

(cục quản lí xuất nhập cảnh). Trong Giáo phận Kyoto có 62 người tại Kyoto, 13 người tại Nara, 

20 người tại Shiga, và 1 người tại Mie. Chính phủ cung cấp hỗ trợ sinh hoạt và dạy học tiếng 

Nhật, nhưng do chiến tranh kéo dài, nhiều người trẻ phải đối mặt với quyết định trở về nước hoặc 

định cư, cũng như các vấn đề về học tập và việc làm. 

Chúng ta cần cầu nguyện cho chiến tranh sớm kết thúc tại Ukraine, đồng thời phải liên đới hỗ 

trợ nhân dân Ukraine mang hy vọng để tái thiết đất nước. Ở nhiều địa phương đang tổ chức các 

hoạt động để tăng cường giao lưu với người tị nạn. Chúng ta cũng hãy tích cực tham gia các hoạt 

động quyên góp và viện trợ của các tổ chức xã hội và tiếp tục giúp đỡ các du học sinh và các gia 

đình Ukraine. 

4. Viện Trợ Người Dân Tại Dải Gaza 

Cuộc xung đột kéo dài tại Dải Gaza đang lan rộng sang các quốc gia lân cận; một nửa số dân 

cư đang đối mặt với nguy cơ tử vong hay đói khát, đòi hỏi khẩn cấp viện trợ nhân đạo quốc tế. 

Các tổ chức như Caritas Japan, hiệp hội UNICEF Nhật Bản, Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản và 

UNRWA(Cơ quan hoạt động cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine) đang 

cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, nước sạch, hỗ trợ về tâm lý và sách vở học tập cho trẻ em. Xung 

đột kéo dài giữa Palestine và Israel đòi hỏi các cuộc giao thiệp đối thoại và đàm phán lâu dài để 
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đi đến hòa giải và chung sống hòa bình. Trong Năm Thánh này, hãy cầu nguyện để ánh sáng của 

hy vọng soi sáng con đường hòa giải và hòa bình giữa hai quốc gia. 

5. Đồng Hành Cùng Những Nạn Nhân Động Đất ở Bán Đảo Noto 

Đã một năm trôi qua kể từ trận động đất tại bán đảo Noto vào ngày đầu năm 2024. Trong thời 

gian đó, khu vực này lại hứng chịu thảm họa mưa lớn vào tháng 9. Trung tâm Hỗ trợ của Giáo 

phận Nagoya đã tổ chức hoạt động cứu trợ sau khi động đất xảy ra. Tại khu vực thiên tai, dù cơ 

sở hạ tầng đang được khôi phục và người dân đã chuyển đến khu nhà ở tạm, nhưng để sống và 

sinh hoạt trở lại như cũ thì vẫn tiếp tục cần đến viện trợ của chúng ta. ĐGH Phanxicô thường nói 

rằng: “Không ai có thể tự mình vượt qua khó khăn.” Khi con người trải qua đau khổ và mất đi 

nhiều thứ sau thiên tai, họ dần khó nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Những 

năm gần đây, Nhật Bản thường xuyên có nhiều thiên tai do những trận mưa lớn và động đất xảy 

ra ở khắp các địa phương. Để cho mọi người Hy vọng rằng Thiên Chúa không vứt bỏ những người 

đau khổ, qua lời cầu nguyện và hành động chúng ta hãy làm chứng rằng Chúa Kitô Người đã gánh 

chịu mọi đau khổ của tất cả mọi người luôn ở cùng đồng hành cùng chúng ta. 

6. Vì Những Trẻ Em Không Có Thẻ Cư Trú 

Năm 2023, Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật Bản đã phát động một chiến dịch nhằm kêu 

gọi chính phủ cấp phép cư trú đặc biệt cho những gia đình không có giấy tờ hợp lệ vì lý do nhân 

đạo để bảo vệ trẻ em gốc nước ngoài mà cha mẹ không có tư cách cư trú có nguy cơ bị trục xuất 

về nước. Những trẻ em này, dù sinh ra và lớn lên tại Nhật vì không có thẻ cư trú nên điều kiện 

sinh hoạt bị giới hạn, được quyền đi học, nhưng không được nhận chế độ thẻ bảo hiểm y tế , 

không được đi làm thêm… Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện sửa đổi một phần quy định vào năm 

2024 bắt đầu cấp phép cư trú đặc biệt cho trẻ em gốc nước ngoài. Chúng ta hãy hỗ trợ và hướng 

đến những người không được hưởng tự do và các quyền cơ bản, phải chịu khó khăn bất bình do 

những rào cản của xã hội. 

7. Hỗ Trợ Những Người Bị Kết Án Oan 

 Nhật Bản còn duy trì án tử hình, việc kết án oan là một vấn đề rất nghiêm trọng. Một khi đã kết 

án tử hình cướp đi mạng sống của tội nhân thì có thể đã xử tử một người vô tội. Năm 2018, Đức 

Giáo Hoàng Phanxicô đã sửa đổi mục liên quan đến án tử hình trong Giáo lý Hội Thánh Công 

giáo, khẳng định sự phản đối rõ ràng đối với án tử hình, xem đó là vi phạm phẩm giá và tính bất 

khả xâm phạm của con người. Cho tới bây giờ Nhật bản đã có 5 trường hợp tử tù được minh oan 

và trả tự do trong các phiên tòa tuyên án. Về số vụ kiện được yêu cầu thẩm phán lại thì không có 

dữ liệu chính xác, nhưng được biết rằng đã có 18 vụ bị tuyên án tử hình đã được minh oan nhờ 

vào kiểm chứng DNA. Mặc dù không thể bù đắp hoàn toàn cho những mất mát về thời gian và 

đau khổ tinh thần của những người có liên quan, nhưng đây là thời điểm cần cải thiện chế độ tái 
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thẩm phán để được minh oan cách rõ ràng và sửa đổi pháp luật ngăn chặn việc chèn ép tự do, 

cưỡng chế nhận tội để phòng ngừa việc kết án oan. Chúng ta với lập trường là người công giáo, 

hãy thúc đẩy yêu cầu cải cách luật pháp để ngăn chặn kết án oan và bãi bỏ án tử hình, đồng thời 

cùng với những người xin tái phiên tòa tuyên án đấu tranh cho niềm hy vọng vào chính nghĩa. 

8. Xóa Bỏ Rào Cản Xã Hội 

Để những người khuyết tật sống tự lập và hạnh phúc, việc kết nối với xã hội là rất quan trọng. 

Luật Xóa bỏ Phân biệt đối xử với Người Khuyết tật được đặt ra năm 2016 (Act for Eliminating 

Discrimination against Persons with Disabilities) nhằm thực hiện một xã hội chung sống và tôn 

trọng phẩm giá và cá tính của tất cả mọi người dù có hay không có khuyết tật; và loại bỏ mọi hình 

thức phân biệt đối xử những khuyết tật về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Vì vậy, chúng ta có nghĩa vụ 

phải quan tâm một cách hợp lí đến người khuyết tật. Gần đây, khái niệm đa dạng và bao quát 

(Diversity & Inclusion - D&I) là khuynh hướng cho tất cả mọi người có cơ hội được bình đẳng 

và tôn trọng sự đa dạng tư tưởng suy nghĩ cũng đang trở nên phổ biến. Cụ thể là tạo ra một môi 

trường khuyến khích sự tôn trọng đối với mọi người bất kể khác nhau giới tính, tuổi tác, quốc 

tịch, dân tộc, tôn giáo hay tình trạng khuyết tật. Để giảm bớt thành kiến, hiểu lầm, phân biệt đối 

xử và rào cản xã hội, chúng ta không chỉ bảo trì về vật chất mà còn cần xúc tiến việc loại bỏ trở 

ngại trong tâm hồn và ý thức của mình. 

9. Cùng Hành Hương Với Những Người Cao Tuổi 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến người cao tuổi. Sau đại dịch 

COVID-19, có nhiều người cao tuổi không thể đến nhà thờ hoặc được người thân đến thăm. 

Chúng ta hãy tổ chức cuộc hành hương của hy vọng với họ.Trong mắt Thiên Chúa, cuộc đời của 

mỗi người đều quý giá. Những người lớn tuổi hãy tiếp tục tự hào về cuộc đời mình. Cho dẫu có 

lúc họ cảm thấy sợ hãi và lo âu khi đối mặt với sự suy giảm sức khỏe hay năng lực, nhưng điều 

quan trọng là cả cuộc đời họ đã nỗ lực cống hiến và phục vụ trong yêu thương. Mặt khác, trí tuệ 

và kinh nghiệm của người cao tuổi là tài sản quý báu cho gia đình và xã hội. Vì vậy, việc chúng 

ta xây dựng văn hóa tôn trọng và nâng đỡ người cao tuổi là trách nhiệm quan trọng của mọi thế 

hệ. Ngoài ra, số lượng người cao tuổi gốc nước ngoài tại Nhật Bản cũng đang tăng lên. Đòi hỏi 

chúng ta phải hỗ trợ để vượt qua bức tường ngôn ngữ và văn hóa trong lĩnh vực y tế và chăm sóc. 

Hãy chia sẻ niềm hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa đặc biệt với những người cao tuổi đang 

cảm thấy cô đơn thông qua các sự kiện và hội họp có góp sức của cộng đoàn Giáo hội. 

10. Hỗ Trợ Và Thấu Hiểu Cho Những Người Chăm Sóc Người Cao Tuổi 

 Việc chăm sóc người cao tuổi bị suy giảm về sức khỏe và nhận thức là một công việc rất khó 

khăn. Trong bối cảnh các gia đình sống riêng và cả hai vợ chồng đều phải đi làm ngày càng tăng 

lên, việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình trở nên khó khăn, nhiều trường hợp thiếu người 



5 

 

chăm sóc, người già chăm sóc người già hay người đãng trí chăm sóc người đãng trí, đánh đập 

bạo lực người cao tuổi, thậm chí chết trong cô độc…là những chuyện không còn hiếm gặp.Nỗ lực 

và tình yêu của người chăm sóc thì có giá trị , nhưng việc chăm sóc không phải là việc của một 

cá nhân gánh vác. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Những người chăm sóc lấy tôn nghiêm cuả 

con người đặt lên làm đầu, làm cho ta cảm nhân chính bàn tay và tiếng nói của Chúa.” Để giảm 

bớt gánh nặng về tinh thần các gia đình và cộng đồng cần phối hợp hỗ trợ, để mang đến hy vọng 

trong công việc chăm sóc này. 

11. Hỗ Trợ Học Sinh Bỏ Học 

Tại Giáo phận Kyoto thành phố Maizuru có một trường học đặc biệt dành cho học sinh bỏ học 

mang tên “Trường nhỏ của Đức Mẹ”, tôi là cố vấn của trường này. Ngôi trường này có đặc trưng 

là đồng hành với các em ứng với từng cá nhân một, cung cấp môi trường học tập phù hợp để các 

em dễ thích ứng và giúp các em phát triển học cách tự lập trong xã hội. Hơn nữa, trường cũng có 

liên kết với trường cũ của các em để đánh giá khả năng học tập chính xác cho các em. Các em 

học được năng lực vượt lên khó khăn qua việc phát triển kỹ năng giao tiếp và khả năng đồng cảm, 

cách nhìn nhận lại chính mình. Các bậc phụ huynh cũng được thúc đẩy đối thoại giữa phụ huynh 

và con em , khuyến khích tôn trọng cảm xúc và ý kiến của con mình. Chúng ta hãy mang đến ánh 

sáng của hy vọng và kiên nhẫn đồng hành bảo vệ và xem việc bỏ học là một cơ hội để các em 

trưởng thành. 

12. Tình Yêu Dành Cho Trẻ Em Là “Những Người Chăm Sóc Gia ình ” 

Trong xu hướng các gia đình sống riêng ngày càng gia tăng, nhiều trẻ em khó nhận được sự 

quan tâm chăm sóc từ ông bà nội ngoại, người lớn ngoài gia đình, hơn nữa phải gánh vác trách 

nhiệm lo lắng việc nhà, chăm sóc người thân bị bệnh hoặc khuyết tật. Những trẻ em này bất đắc 

dĩ trở thành “những người chăm sóc gia đình” vì không muốn làm phiền và không muốn cho 

người ngoài gia đình biết các em thường giữ kín những khó khăn và tự chịu áp lực một mình. Trẻ 

em chăm sóc gia đình mong muốn có ai đó có thể lắng nghe nỗi lo âu, áp lực và sự cô đơn của 

các em, cũng như nhận được sự hỗ trợ từ trường học và xã hội. Dù yêu thương gia đình và tự hào 

về vai trò của mình, nhưng các em cũng có quyền sống đúng với bản thân. Mọi gia đình đều phải 

đối mặt với khó khăn và thử thách, nhưng với sự hỗ trợ và tình yêu từ xung quanh, những trẻ em 

này sẽ tìm thấy hy vọng để tiếp tục cuộc sống. 

13. Bảo Vệ Trẻ Em Trong Các Gia Đình Tan Vỡ 

Trẻ em trong những gia đình bị chia rẽ do xung đột nội bộ, bạo lực gia đình, hoặc bị bỏ rơi cần 

được bảo vệ. Các trung tâm như “nhà tạm trú cho trẻ” hoặc “nhà ăn dành cho trẻ em” cũng có đáp 

ứng tư vấn về những trăn trở trong gia đình. Chính quyền và các tổ chức phi chính phủ cũng có 

các dịch vụ tư vấn chuyên môn qua điện thoại hoặc trực tiếp. Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi 
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sự quan tâm đăc biệt đối với trẻ em chịu ảnh hưởng từ chiến tranh và nghèo đói. Việc bảo vệ trẻ 

em trên toàn thế giới là trách nhiệm quan trọng nhất của nhân loại để các em có thể lớn lên trong 

môi trường an toàn và đầy yêu thương trong tư cách là những mầm non cho tương lai. 

14. Xã Hội Bất Bình Đẳng Và Tình Trạng Nghèo Đói Ở Người Trẻ 

Tại Nhật bản, phân biệt tầng lớp trong xã hội ngày càng gia tăng , nhìn vào thực trạng xã hội 

có sự phân chia chênh lệch về tầng lớp giàu nghèo, nhiều người trẻ phủ định rằng một người có 

thể trở nên giàu có nhờ nỗ lực cá nhân. So với tình trạng nghèo đói tuyệt đối thường thấy ở các 

quốc gia đang phát triển, thì tại Nhật Bản và các quốc gia khác có tình trạng nghèo đói tương đối. 

Tại Nhật Bản, cứ 6 trẻ em thì có 1 trẻ đang sống trong tình trạng nghèo đói tương đối. Những nhà 

tình nguyện tại các nhà ăn dành cho trẻ em cho biết, nhiều em trong hoàn cảnh khó khăn ban đầu 

đặt câu hỏi “Tại sao chỉ mình con như thế này?”, nhưng dần dà lại chấp nhận số phận và tự nhủ 

“Dù sao con cũng không thể làm gì”. Để phá cắt đứt chuỗi xiềng xích nghèo đói, toàn xã hội 

không thể thiếu các biện pháp ưu tiên hỗ trợ những người yếu thế và mang lại hy vọng cho trẻ em 

và thanh niên chịu ảnh hưởng bởi sự bất bình đẳng. Chúng ta hãy tìm cách giúp đỡ những người 

trẻ xung quanh mình. 

15. Hỗ Trợ Những Người Nghiện 

ĐGH Phanxicô đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc đối với những người đang chịu đựng đau khổ 

do các vấn đề nghiện ngập như rượu, cờ bạc, nội dung khiêu dâm và nghiện Internet, đồng thời 

gửi thông điệp đến gia đình và những người giúp đỡ họ. Hội Công giáo hỗ trợ những người nghiện 

tại Nhật Bản (JCCA) đang tận dụng mạng lưới giáo hội tiếp tục phối hợp với các trung tâm hồi 

phục liên kiết với các cộng đồng xã hội như DARC. Ngoài ra, nhiều nhà thờ còn cung cấp không 

gian tổ chức các cuộc họp của AA (Alcoholics Anonymous), một tổ chức với mục tiêu giúp đỡ 

phục hồi cai rượu, ẩn danh trước truyền thông và bảo mật quyền riêng tư. Nghiện ngập không 

phải là vấn đề về ý chí, mà là một căn bệnh cần được điều trị và tư vấn. Con đường cai nghiện 

không thể đi một mình mà cần sự đồng hành của bạn bè và gia đình. Hãy cầu nguyện để hy vọng 

đến với người cai nghiện và hòa nhập lại với xã hội. 

16. Lời Mời Gọi Hướng Đến Sinh Thái Toàn Diện 

Trong thông điệp Laudato Si', ĐGH Phanxicô sử dụng cụm từ “sinh thái toàn diện” (integral 

ecology), noi gương Thánh Phanxicô Assisi. Đây là sinh thái cách toàn diện không loại trừ bất kỳ 

khía cạnh nào của con người, bao gồm mối liên hệ với thiên nhiên, giữa con người với nhau, và 

giữa con người với Thiên Chúa. Người Kitô hữu nỗ lực đối diện với các vấn đề môi trường từ 

việc hoán cải về môi sinh, xem lại mọi hoạt động trong đời sống và tìm kiếm lối sống mới. Hội 

đồng Giám mục Nhật Bản năm 2024 đã công bố tài liệu “Hãy Nhìn Xem, Thiên Chúa thấy thế là 

Tốt Đẹp” nhằm khuyến khích hiểu sâu hơn và kêu gọi thực hành sinh thái toàn diện. Chúng ta 
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được mời gọi quan sát ngôi nhà chung là Trái đất, học hỏi về sự phong phú của công trình sáng 

tạo và các khía cạnh đa chiều của vấn đề môi trường. Hành trình hành hương trong Năm Thánh 

cũng là hành trình bảo vệ môi trường trái đất. 

17. Giáo Hội Thế Hệ Mới được xây dựng bởi các Tín Hữu đa Quốc Tịch 

Ở nhiều giáo xứ đang trở thành những cộng đoàn Giáo hội hiệp hành; nơi tất cả giáo dân cùng 

người nước ngoài vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, cùng chung tay xây dựng và chịu 

trách nhiệm với cộng đoàn giáo xứ. Những người di cư không chỉ mong muốn có cuộc sống ổn 

định về kinh tế và môi trường sống tốt đẹp mà còn hy vọng bảo tồn văn hóa tôn giáo và truyền lại 

cho thế hệ sau dù họ đang sống xa quê hương. Tại Giáo phận Kyoto, các tín hữu đến từ các quốc 

gia châu Á như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc, cùng với các tín hữu 

đến từ các nước Mỹ Latinh như Brazil và Peru trở thành cầu nối cho Giáo hội hiệp hành, đã góp 

phần làm đa dạng hóa và năng động hóa các giáo xứ. Việc khuyến khích các tín hữu từ nhiều 

quốc gia tham gia tích cực vào các hoạt động của Giáo xứ và đào tạo các những người đứng đầu 

sẽ giúp phát triển thành một cộng đoàn phát huy việc lãnh đạo đa dạng và phong phú. 

18. Ngôi Sao Hy Vọng, Mẹ Maria 

Giáo hội Công giáo hiện đang nỗ lực hướng đến trở thành Giáo Hội cởi mở với mọi người dựa 

theo tinh thần Giáo Hội hiệp hành. Giáo phận Kyoto có thể truyền tải tình yêu của Thiên Chúa 

trong tinh thần hy vọng, bằng việc nói lên sự thật, thúc đẩy tinh thần công lý, hòa bình, tình huynh 

đệ, bình đẳng và lòng khoan dung đặc biệt chính trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Con thuyền 

của Giáo phận Kyoto biểu tượng trong huy hiệu Giám mục của tôi, trong mầu nhiệm thánh giá 

của Chúa Giê su Ki tô là Alpha và Omega, và dưới sự dẫn dắt của Đức Mẹ Maria là Ngôi Sao Hy 

Vọng; con thuyền đang vượt qua sóng gió của thế gian và tiến về Thiên Chúa là Cha của chúng 

ta. Để suy ngẫm về tương lai của Giáo phận Kyoto, chúng ta cần có niềm hy vọng và hiểu biết 

hiện thực xã hội. Dù hành trình có khó khăn, khi bước đi cùng một chí hướng với lòng biết ơn và 

sự tín thác, Thiên Chúa sẽ đồng hành và an ủi chúng ta. Quý anh chị em trong Giáo phận Kyoto, 

hãy đón nhận Hồng Ân của Năm Thánh, với lòng xác tín và mang theo sứ mạng truyền giáo của 

chúng ta cùng nhau trở thành những người hành hương của hy vọng với tất cả mọi người. 

    Ngày 1 tháng 1 năm 2025, Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 

    Giám Mục Giáo Phận Kyoto 

  ✙ Phaolô Otsuka Yoshinao 

 


